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Een teamtraining voor leerkrachten in het PO 

 
 
 

 

 

 

 

Kinderen krijgen voortdurend visuele informatie uit de wereld om hen heen. Beelden vragen continu, 

overal en vaak dwingend hun aandacht. Meestal is die aandacht vluchtig. Maar kunnen we ook echt 

kijken en ervaren wat we zien?  

In de laagdrempelige training Kijken is een kunst leren we hoe we kinderen door speelse en 
interactieve kijkopdrachten kunnen leren kijken. Dit doen we met behulp van zorgvuldig voor de 
doelgroep geselecteerde beelden uit de kunst, kinderprentenboeken en het dagelijks leven. Hoe 
kunnen we kinderen op een creatieve manier stimuleren in basisvaardigheden die gekoppeld zijn aan 
onze waarneming? De training geeft inspiratie om thema’s en lesinhouden op een fantasierijke 
manier te koppelen aan kijken. 
 
 

 

Kijken is een kunst 
Een teamtraining voor leerkrachten in het 
Primair Onderwijs 
 
Docent: Fennanda Eleveld 
Duur: 2 uur 
Prijs: 350 incl BTW excl reiskosten 
Datum en tijd: in overleg 

 
 

Fennanda Eleveld 
heeft als beeldend kunstenaar en museumdocent een 
speelse visie op het leven. Zij houdt van verhalen 
vertellen en maakt beeldboeken. Fennanda 
ontwikkelde voor musea social inclusion- 
kunsteducatie programma’s waarin kijken, 
associëren, reflecteren, creëren en presenteren de 
pijlers vormen. Momenteel werkt ze als teken- en 
schilderdocent en geeft ze lessen in contemplatief 
kijken.  
 

 

 


